juli 2006

d’Oude Binnenstad M

juli 2006 7

2006: Rembrandtjaar! Het is vierhonderd jaar geleden dat de meester in Leiden

Amsterdam bestond toen uit niet veel meer dan de oude binnenstad.

poren werd, maar al gauw nagf Amsterdam verhuisde om daar de rest van zijn leven te blijven wonen.

Geen wonder dat we alles wat Rembrandt op straat tegenkwam en in etsen en pentekeningen vastlegde, vandaag de dag nog volop in onze eigen buurt kunnen tegenkomen.

Of was Rembrandt zijn tijd vooruit en voorzag hij dingen die pas vier eeuwen later zouden gebeuren?
We zoeken het antwoord door aan de hand van de schilder een wandeling door de oude binnenstad te maken.

1. We beginnen in de Nieuwe Doelenstraat, waar Rembrandt kort na zijn huwelijk met Saskia een nieuwbouwwoning
heeft betrokken. Op het bouwterrein liggen nog stukken braak, een ideaal terrein voor wildplassers en wildpoepsters.

Even verderop komen we een man tegen die zijn hond op straat laat kakken.

3. Even later belanden we in de rosse buurt, waar ook nu al dames achter de ramen zitten. We loeren naar binnen bij een
SM-club en brengen een bezoek aan een speelhuis met peepshow. Als we weer naar buiten komen zien we nog net hoe

verderop in de steeg een toerist door twee ongure types van zijn florijnen wordt ontdaan.

4. Nog nauwelijks bekomen van de schrik werpen we een blik in

een koffiehuis aan de Oudezijds Voorburgwal, viak naast het

Atheneum lllustre, de voorloper van de Amsterdamse universiteit.

Studenten die eigenlijk op college horen te zitten,
lurken daar aan pijpjes met geestverruimende inhoud.

o ol

2. We slaan linksaf de Kloveniersburgwal op. In deze buurt zijn nogal wat kloosters,
maar ook veel kroegen. Tegen de muur van het Binnengasthuis treffen we een

uitgetelde dronkaard aan, en bedelaars zijn er ook genoeg.
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5. Is het dan een en al zondigheid en straatschennerij wat op ons pad komt in zeventiende-
eeuw Amsterdam? Gelukkig wordt alles goedgemaakt als we vanaf de Oude Brug over het
nog niet gedempte Damrak pardoes de Gay Canal Parade voorbij zien varen.

Wat ben je toch veranderd in die jaren? Welnee, Amsterdam was toen al zichzelf.




